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‘UIT ZIJN SCHATKAMER NIEUW EN OUD’ (Mt 13: 52) 

MYSTIEKE TEKSTEN UIT OOST EN WEST  

 

BĒT DRĀSHĀ ~ OOSTERS CHRISTELIJK LEERHUIS, Herfst 2015 

 

 
Icoon ‘Niet-verbrandend Brandend Braambos’, Rusland 19e eeuw (Temple Gallery, Londen). 

De kerken van het Oosten bezitten een schat aan mystieke literatuur. Vaak eerbiedwaardige 

tradities, teruggaand tot de begintijd van het christendom. Ook het Westen heeft een 

eeuwenoude mystieke traditie, doorgezet tot in de moderne tijd; denken wij aan inmiddels 

klassiek geworden spirituele auteurs als Edith Stein, Etty Hillesum, Dorothée Sölle, e.a.  

Allen laten zich inspireren door de Bijbel.  

Uitgaande van steeds een Bijbeltekst lezen we oosterse kerkvaders in combinatie met 

moderne mystieke schrijvers uit het westen; er is daarbij voor allemaal vrouwen gekozen. De 

teksten komen uit Kick Bras, Mystiek dagboek. Met inspirerende teksten van Etty Hillesum…, 

etc., Ten Have 2009.  

Maar we beginnen met het ‘lezen’ van een icoon, het Brandende Braambos (Exodus 3). Én 

eindigen met een moderne oosterse auteur, Maria Skobtsova. 
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Welke dynamiek kan  dit ‘uit zijn schatkamer oud en nieuw’ lezen, teweeg brengen bij ons, 

mensen van de 21e eeuw? 

PROGRAMMA 

1. Do 24 september 2015, « GOD: LAAIEND VUUR, GRONDELOOS DUISTER»  

 

 PROLOOG: Icoon ‘Brandende Niet-Verbrande Braambos’,  Ex. 3: 1-22 en Gregorius van 

Nyssa, Leven van Mozes. 

 Teksten: Exodus 19- 20; Gregorius van Nyssa (± 335-394); Maria de Groot (*1937) 

 

2.  15 oktober 2015, «DE MYSTIEKE WEG IN DRIEVOUD»   

 Exodus 33- 34; Markus 16; Dionysius de Areopagiet (± 500); Dorothee Sölle (1929-

2003). 

 

3.  Do 5 november 2015, «LIEFDESMYSTIEK»  

 Hooglied 4; Psalm 45; Gregorius van Nazianze (± 326-390); Etty Hillesum (1914-1943) 

 

4.  Do 26 november 2015, «WEDERGEBOORTE» 

  Kolossenzen 1- 2; Gregorius Palamas (1296-1359); Edith Stein (1891-1942). 

 

5.  Do 10 december 2015, « GOD IS GEEST »  

  Johannes 7: 37-39; Johannes 20: 19-23;  Serafim van Sarov (1759-1833);  Simone Weil 

(1909-1943) 

  EPILOOG: Markus 12: 28-34; Maria Skobtsova (1891-1945) 

Begeleiders: ds Paul van der Waal, Leo van Leijsen en Aline Verbaas. 

Locatie: Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA ’s-Hertogenbosch. 

Tijd: 19.45-22.15 uur.  

Kosten: € 60 (incl. Kick Bras, ‘Mystiek dagboek’).  

Opgeven en informatie: E: secretariaat@oecumene.nl, T: 073 – 737 00 26.  

Benodigdheden: Bijbel (Uw eigen exemplaar). Vriendelijk verzoek deze steeds mee te 

nemen.)  

Teksten: Kick Bras, ‘Mystiek dagboek’. Ieder ontvangt dit boek gratis aan het begin.  

Waar nodig worden per bijeenkomst losse hand-outs ter beschikking gesteld. 

Kerkbezoek (facultatief): zondagochtend 22 nov 2015, 11.00 uur, Syrisch-katholieke 

parochie H. Johannes de Apostel, Oude Velperweg 54, 6825 HG Arnhem.  

Extra bijdrage kerkbezoek: € 10.  

BĒT DRĀSHĀ.~Oosters christelijk Leerhuis vindt plaats in een samenwerkingsverband van de 

Protestantse Gemeente van ’s-Hertogenbosch en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.  

 

BĒT DRĀSHĀ wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van  PIN (KNR) en Kerk en Wereld. 

 


