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"Als we de naaste zien gaat de wereld open... 
als ik de naaste niet zie, gaat de wereld dicht"

Hebe heeft haar levensadem teruggegeven 
aan haar Schepper. In de nacht van 13 
december is zij in vrede ingeslapen. Wat een 
genade om zo zonder lijden dit leven los te 
kunnen laten, in de Adventstijd. 
 
Zeggen wat gezegd moet worden, desnoods 
tegen de klippen op je geweten volgen, doen 
wat je moet doen, en diegenen bijstaan die 
een rechtvaardige strijd voeren. Dat deed 
Hebe sinds zij in de dertiger jaren bij de strijd 
tegen het nazisme betrokken raakte, en ze is 
het tot het allerlaatst blijven doen. Met humor 
en zelfrelativering, maar vasthoudend als het 
om de zaak van vrijheid en waarheid gaat. 
 
Tijdens de Koude Oorlog onderhield zij een 
groot netwerk van contacten met dissidenten 
en kerkgemeenschappen in Midden- en Oost-
Europa. Wij, de studenten die voor het 
onderhouden van dat netwerk aan 
universiteiten achter het IJzeren Gordijn 
gingen studeren, zijn haar innig dankbaar. 
Onze jaren daarginds hebben ons leven 
ingrijpend beïnvloed, en Hebe is ieder van ons 
ook daarna met grote betrokkenheid blijven 
volgen. 
 
We zullen haar missen, haar stem, haar 
markante persoonlijkheid, haar geloofs-
inzichten. Haar heengaan ontroert ons. Wat 
zij ons gaf, zal ons blijven inspireren. Bovenal 
zullen we haar dankbaar gedenken. 

 
Namens ‘haar studenten’ in heel Europa, 
 
Ds. Piet van Veldhuizen 
Ds. Ida Eldering – Jonckers Nieboer 
Drs. Diederik Wienen 
Prof. Dr. Heleen Zorgdrager 




